
Zin in boeiende gesprekken 
en een heerlijke maaltijd?

Iedereen welkom!

Antwerpse gezinnen en gemeenschappen zetten hun deur open en 
nodigen mensen uit aan tafel. 

Ze bieden een maaltijd aan die past bij hun culturele of 
levensbeschouwelijke achtergrond. Tijdens de maaltijd kunnen 

deelnemers kennismaken met elkaars visie
op mens en wereld en met elkaars levensbeschouwing.

Iedereen Aan Boord!



Tibetaans Instituut Schoten
(boeddhisme)

11 oktober 2023 | 17.30u tot 20.30u

Kostprijs: €5 per persoon

Inschrijven via mail naar inschrijvingen@parelantwerpen.be

Aandacht:
Plaatsen zijn beperkt
Inschrijving is mogelijk tot 5 oktober
Inschrijving is pas definitief na bevestiging.
Bij de bevestiging wordt meer info gegeven over de locatie e.d.m.


